
TOEREKENINGSVATBAAR 
 
 
Schamel en schandalig, vuil, vettig en vies, de Oostendse straten. De stad stinkt, want de inhoud 
van de kapotgepikte vuilniszakken ligt over het trottoir verspreid. Je knijpt je neus dicht, kijkt 
de andere kant op en denkt, als we maar gezond zijn! Maar misschien vervloek je de meeuwen met 
hun indringende roep en denk je: laat ze ons doden, allemààl! Want als je er twaalf laat leven, dan 
nog zullen ze ons terroriseren. Veranderen zullen ze nooit, die rotbeesten. Maar ik volg het volk 
niet in zijn toorn over de zeevogels! 
 
Vindingrijk zijn ze wel, de meeuwen, want in een mum van tijd trommelen ze hun vriendjes op als 
er ergens iets te beleven valt en desnoods komen hun trawanten van Honfleur, Brest of 
Travemünde, want ze vinden de weg, ze kennen de kust! De afval, de etensresten en ook de vele 
vieze sigarettenpeuken komen van ons en hoe we daar mee omgaan is niet eenvoudig. Maar de 
meeuwen, die brutale bedelaars, rovers en vrijbuiters, die onverbeterlijke luchtacrobaten gaan 
vrijuit: ze zijn niet toerekeningsvatbaar.  
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